
Zo’n vriend is God 
Viering diaconale zondag 2024 in ons samenwerkingsverband 

Wereldwijd vieren we in november de Dag van de Armen. Dit jaar is 

dat voor de achtste keer. In ons samenwerkingsverband komt de 

Werelddag voor de Armen tot uitdrukking in diaconale vieringen die in 

onze parochies wordt georganiseerd door de verschillende 

werkgroepen Caritas en diaken Jeroen Hoekstra. Het zijn vieringen met 

teksten, gebeden en liederen die inspireren èn aan het 

denken zetten. In alle woord- en communievieringen zal 

diaken Jeroen voorgaan en wordt hij bijgestaan door een of 

twee leden van de plaatselijke caritasgroep. De 

Emmausparochie viert samen met de H. Urbanus Nes aan de 

Amstel. Dit is een eucharistieviering in Uithoorn waar 

kapelaan Darek en diaken Jeroen samen voor zullen gaan. 

De boodschap "Zo’n vriend is God’’ is het centrale thema van 

deze vieringen in 2024. Enerzijds willen we ons bewust worden om in alles vooral 

vriendschappelijk om te gaan met de ander dichtbij en ver weg en met de schepping zelf. 

Anderzijds mogen we in ons eigen leven ervaren hoe de Heer ook zoekt naar een band met 

ons; wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen. Vriendschap als opdracht èn als 

aanbod.  

Schema van de diaconale vieringen in onze parochies 

10 november 9.30 uur: O.L.Vrouw van de Berg Karmel Aalsmeer  

10 november 11.00 uur: St. Jan Geboorte Kudelstaart  

17 november 9.30 uur: St. Jans Geboorte De Kwakel 

17 november 11.00 uur: Uithoorn Emmaüs/H. Urbanus (Nes) 

 

Wij nodigen u en jou van harte uit. Kom, je bent welkom. Neem een vriend of vriendin mee 

naar de kerk en laat je inspireren! 

Namens de werkgroepen Caritas, 

 

Wil Kraan & Jeroen Hoekstra  

 

 

 

 

 

 Ik noem u geen dienaars meer, want 

de dienaar weet niet wat zijn heer 

doet, maar u heb Ik vrienden 

genoemd, want Ik heb u alles 

meegedeeld wat Ik van de Vader heb 

gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen, 

maar Ik u. Joh15: 12-17 

 

Reageren? Mail naar 

diakenjeroen@kpnmail.nl 


