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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 18 januari t/m 28 februari 2025 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Aard Bakker 0297-321321 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (6 weken, 1 maart t/m 11 april 
inleveren t/m woensdag 19 februari via E-mail; 
redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, 
Stommeerweg 13. 
 

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321)) 
 

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag  
26 februari voor u klaar. 
 

Parochiegegevens 
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 
Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-
secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk 
dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur. 
Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Laten we samen binnengaan in het jubeljaar van de 
hoop 
 
Jubeljaar, ja, maar we spreken misschien meer over het Heilig Jaar. 
Een jaar van hulp en hoop in relatie met God. We hebben allemaal 
Gods hulp hard nodig. In de loop van ons leven ervaren we allemaal 
wel dat er momenten zijn die "belangrijker” zijn dan de andere, 
momenten waarop God op een speciale manier dicht bij ons is. Het 
heilig jubileumjaar kan zo'n moment voor ons zijn.   
 
Zoals onze Bisschop Jan Hendriks het beschreef, het is een jaar 
waarin iedereen wordt uitgenodigd "om een nieuw begin te maken en 
relaties te herstellen. Het is een jaar van bezinning en 
geloofsvernieuwing om de relatie met God te vernieuwen, onder meer 
door het sacrament van boete en verzoening (de biecht), de jubileum-
aflaat en pelgrimages; en om de relatie met onze medemensen meer 
diepte te geven door aandacht vooral voor armen, ouderen, zieken, 
migranten en allen die in nood zijn".   
 
Als eerste stap, om in het jubeljaar van de hoop binnen te gaan, 
moeten wij even stilstaan bij de dingen in ons leven en naar een 
nieuw begin verlangen en ook stilstaan bij de relaties die om herstel 
vragen.  
 
In het leven zijn er gebeurtenissen die ons schaden, pijn doen. 
Ernstige gebeurtenissen die onze relatie met God verbreken. We 
kunnen denken aan een jongen die de weg kwijtraakt en met slechte 
mensen omgaat of slechte gewoonten oppikt; een overspel dat een 
liefdevolle relatie vernietigt; een onrecht; enz. Deze gebeurtenissen 
maken ons van binnen kapot en tegelijkertijd verbreken ze ook onze 
relatie met God. We kunnen het vergelijken met het breken van een 
knie.  
 
Toch houdt God echter altijd van ons en vergeeft ons. De biecht is de 
plaats waar God zijn relatie met ons weer kan herstellen. We zouden 
de biecht, de vergeving van de zonden, kunnen vergelijken met een 
operatie die de kapotte knie weer reconstrueert. Deze hulp kan God 
ons altijd en op elk moment geven.   
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Wat maakt het Heilig Jaar dan zo speciaal? Na een operatie waarbij 
de knie werd gereconstrueerd hebben we revalidatie nodig. De 
operatie is niet genoeg, de gevolgen van het kwaad blijven. Dus ook 
na de vergeving van onze zonden hebben we tijd nodig om als het 
ware te revalideren.   
 
Dit geldt voor alle relaties. Een verraad kan vergeven worden, maar 
dan zijn er vele jaren nodig om het vertrouwen weer op te bouwen; 
men kan een slechte weg verlaten, maar dan zijn er vele jaren nodig 
om de goede gewoonten weer op te pakken; enz. 
 
Het Jubeljaar komt als een “speciale revalidatie”, alsof we in de beste 
kliniek ter wereld opgenomen worden, met de beste artsen tot onze 
dienst. Dit is de genade van het Heilig Jaar. De “technische” naam 
van deze genade is: aflaat (of: jubileumaflaat).   
 
Dit is als eerste stap genoeg: stilstaan bij de verandering, het nieuwe 
begin en het herstel dat wij van dit jaar van de hoop verwachten.  
 
In de komende maanden zullen wij ook op een meer concrete manier 
kijken naar de wijze waarop wij als parochies deze speciale genade 
van het Jubileum kunnen gaan ontvangen.   
 
Meer informatie is beschikbaar op de website van ons bisdom, 
bisdomhaarlem-amsterdam.nl, en in het Kerstnummer van het 
bisdomblad Samen Kerk. 
 
Veel zegen   
Pastoor Marco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://bisdomhaarlem-amsterdam.nl/


- 5 - 

DE WEG VAN DE HOOP  
 
Diep in onszelf dragen we hoop: 
als dat niet het geval is, 
is er geen hoop. 
 
Hoop is de kwaliteit van de ziel 
en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt. 
Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien. 
Het is een gerichtheid van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
voorbij de horizon verankerd. 
 
Hoop 
in deze diepe krachtige betekenis 
is niet het zelfde als vreugde 
omdat alles goed gaat 
of bereidheid je in te zetten 
voor wat succes heeft. 
 
Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, 
niet alleen omdat het kans van slagen heeft 
 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme 
evenmin overtuiging 
dat iets goed zal aflopen. 
Wel de zekerheid dat iets zinvol is 
afgezien van de afloop, 
het resultaat. 
 
Gedicht geïnspireerd door Václav Havel 
5 oktober 1936 – 18 december 2011 
 
Br. Wim Ernst o.carm.   
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OECUMENISCHE VIERING in de OPEN 
HOFKERK om 10.00 uur 
 
Zondag 19 januari is er om 10.00 uur de 
oecumenische viering in de Open Hofkerk, 
Ophelialaan 247. 
Het is de eerste zondag van De Week van 

Gebed, die is van 19 januari t/m 26 januari. 
Samen met Ds Paul F.Thimm en de liturgiegroep van beraad van 
kerken is deze viering voorbereid. 
Met elkaar zijn we tot het thema gekomen: "Ja, wij vertrouwen". 
Neeltje van Leeuwen zal met haar zang en pianospel ons muzikaal 
laten genieten. 
Na de viering bent u uitgenodigd voor de koffie of thee. 
Wij hopen dat vele van jullie deze viering mee komen beleven. 
Verdere informatie over deze week, zie bericht van Otto. 
 
Namens de Liturgiegroep van Beraad van kerken Aalsmeer, 
Lia Pieterse 
 
 
 

 
OECUMENISCHE VIERING IN RIJSENHOUT 
 
Zondag 19 januari is er een oecumenische viering in 
Het Lichtbaken in Rijsenhout, Aalsmeerderweg 751. 
Alles staat in het teken van eenheid van gebed. 
Dominee Jaap Cramer zal voorgaan uit allernaam. 

Musicale begeleiding door: For Him 
De viering kwam tot stand met medewerking van Samen op weg 
gemeente P.K.N., De Katholieke Gemeenschap Rijsenhout en N.G.K. 
De dienst begint om 10.00 uur. 
 
U bent van harte welkom. 
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FILMCAFE  
 
Op 31 januari om 19.30 uur is er weer filmcafe in de 
Ontmoetingskerk te Rijsenhout.  
Mrs. Harris goes to Paris.  

Het is het betoverende verhaal van een ogenschijnlijk gewone Britse 
huisvrouw wiens droom om een couture-jurk van Christian Dior te 
bezitten haar meeneemt op een bijzonder avontuur naar Parijs.  
Hoofdrollen Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Alba 
Baptista, Lucas Bravo.  
 
 
 
VOORAANKONDIGING 
 
Het duurt nog even maar het is zo weer maart. 
Op zondag 23 maart wordt in onze Karmelkerk de H. Mis begeleid 
door het Aalsmeers mannenkoor Con Amore o.l.v. Theo van der 
Hoorn en Nico van Geijlswijk aan het orgel. Er worden de 
gebruikelijke misgezangen gezongen aangevuld met geestelijke 
liederen van het koor. Het mannenkoor zal na de Mis een toegift 
geven van enkele liederen. 
U bent, net als elke zondag, van harte welkom. 
NvS 
 

 
 
SAMENWERKING AALSMEER  
OVER HOOP EN RAAD VAN KERKEN 
 

Het afgelopen jaar hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden 
tussen afgevaardigden van de Raad van Kerken en Aalsmeer over 
Hoop. Deze gesprekken hebben geleid tot meer begrip voor elkaar, 
elkaars geloofsuitgangspunten en visies. In de laatste bijeenkomst 
van december jl hebben besloten om op basis van diverse concrete 
missionaire projecten samen te gaan werken en zo te werkende weg 
te kijken waar we op uit kunnen komen in de samenwerking. Een 
eerste samenwerkingsactiviteit is de “Week van gebed”. Hoe mooi is 
het dat 10 kerken in Aalsmeer en Kudelstaart hierbij de “handen 
inéén slaan”.   
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WEEK VAN GEBED 2025  
AALSMEER EN KUDELSTAART 
 
Ja, ik geloof 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 
is een jaarlijks terugkerende week waarin 

wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. De week wordt 
gehouden van zondag 19 t/m zondag 26 januari 2025 Aan de hand 
van het verhaal voorafgaande aan de opstanding van Lazarus staat 
de Week van gebed voor eenheid van christenen 2025 in het teken 
van de eerste oecumenische geloofsbelijdenis met het thema: Ja, ik 
geloof.  De Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken verzorgen op 
zondagmorgen een oecumenische viering en ‘s avonds 
gebedsbijeenkomsten in de week. 
De dagen en deelnemende kerken zijn: 
 
 
 
 
Zo. 19 januari 10.00 uur  Oecumenische viering Open Hof Kerk, 
Ophelialaan 247, Aalsmeer  
Samenwerking: Karmelparochie, Open Hof Kerk en Doopsgezinde 
Gemeente. Voorganger Ds. Paul F. Thimm.  
Zie dit Kontakt voor meer informatie.  
Ma. 20 januari 19.30 uur  Lijnbaankerk, Lijnbaan 5, Aalsmeer.  
Di. 21 januari 19.30 uur  De Spil, Spilstraat 5, Kudelstaart.  
Samenwerking Samen-op-Weggemeente en Sint Jan Geboorte. 
Wo. 22 januari 19.30 uur  Hervormde Dorpskerk, Kanaalstraat 12, 
Aalsmeer.  
Do. 23 januari 19.30 uur  Hervormde Oosterkerk, Oosteinderweg 
269, Aalsmeer, Samenwerking: Hervormd Oost en Aalsmeerse 
Cama-gemeente. 
 
 
Raad van Kerken Aalsmeer-Kudelstaart 
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RAAKPUNT 55+  “MET NIEUWE OGEN ZIEN” 
 
Donderdag 6 februari is de volgende bijeenkomst in 
het parochiecentrum van 10.15 tot 11.30 uur. 
 
Thema: Weten wat je wel of niet wilt? 
Hospice ThamerThuis is een kleinschalige hospice in De Kwakel 
“voor mensen in de laatste fase van hun leven...” 
 
Wat houdt een hospice in? 
Waarom gaan mensen naar een hospice? 
Wanneer is er sprake van palliatief terminale zorg? 
Wat is palliatieve zorg? 
Wat is palliatieve sedatie? 
Welke kosten van zorg en verblijf zijn eraan verbonden? 
 
Inleider: Jeannette Voskamp 
Zij is coördinator van het ThamerThuis en houdt intakegesprekken 
met nieuwe bewoners en hun familie. 
Met haar kennis en ervaring zal zij ons informeren en eventueel onze 
vragen beantwoorden. 
 

Een actueel en boeiend onderwerp waar wij u van harte bij uitnodigen  
Weet dat u welkom bent.  
 
Wilt u een bijeenkomst bijwonen en heeft u geen vervoer 
Neem dan contact met ons op tel. 0297-345683. 
Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen wij 
dat graag. 
Alvast dank! 
 
Werkgroep 55+ 
Br. Wim Ernst 
Mw. H. Pecht – v.d. Meer 
Mw. A. Marien – v.d. Broek 
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2025 
 
Op 29 juni is het weer feest … het feest van de Eerste 
Heilige Communie. Dit jaar hebben we weer een 

werkgroep samengesteld die de kinderen voorbereidt op dit feest 
samen met de werkgroep communie Kudelstaart.  
 

Nieuw dit jaar is dat ook kinderen uit De Kwakel onze voorbereiding 
volgen. Zij doen communie in hun eigen kerk. 
 

Met 6 bijeenkomsten zullen we de kinderen voorbereiden op dit feest. 
Dit doen we tijdens de Gezamenlijke Gezinsdagen 
 

GG: Gezamenlijke Gezinszondag 
In navolging van vorig jaar hebben we ook dit jaar weer diverse 
zondagen speciaal voor gezinnen. Deze zondagen zijn de ene keer in 
Aalsmeer, en de andere keer in Kudelstaart. We hebben tijdens deze 
ochtend tijd voor een viering waarbij Jeroen en Darek voorgaan, 
ondersteund door Paula met het kinderkoor De Kudelkwetters 
aangevuld met communicanten van dit én vorige jaren. En we 
hebben tijd voor het voorbereiden van de communicanten en voor 
een goed gesprek met ouders. 
 

De eerstvolgende GG is 19 januari in Kudelstaart. Het thema van die 
dag is het Doopsel. Tijdens de ouder- en communicanten catechese 
gaan we praten en leren over dit onderwerp. De ouders doen dit met 
Darek. De communicanten met Jeroen en de werkgroep.  
 

Voor wie interesse heeft om mee te filosoferen over het geloof en 
kinderen, wees welkom. In Kudelstaart starten we om 9:30u waarna 
we aansluitend de viering om 11u bijwonen. Viering en catechese 
sluiten hierbij op elkaar aan (qua tijd en qua onderwerp). 
 

Op 19 januari er in Aalsmeer geen viering en is iedereen welkom in 
de Sint Jan om 11u.  
 

Volgende Gezamenlijke Gezinszondagen: 
09-02-2025 Kudelstaart (9:30u catechese dan viering om 11u) 
02-03-2025 Aalsmeer    (9:30u viering dan catechese om 11u) 
18-05-2025 Aalsmeer    (9:30u viering dan catechese om 11u) 
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GAAT U MEE NAAR ASSISI,  
800 JAAR FRANCISCUS GEDENKEN?  
 
Het is dit jaar nu zo’n 800 jaar geleden dat 
Franciscus in zijn laatste levensjaren door het 
Italiaanse land rondom Assisi trok, predikend, 
zijn zonnelied zingend. 
Begin oktober heb ik samen met mede Italië-gids Chris Ketelaars een 
groep mogen begeleiden op reis naar Assisi en omstreken, Umbrië, 
“het land van Franciscus”, de heilige van de armen. Het was 
fantastisch om in zijn voetsporen naar al die plaatsen te gaan waar 
zijn verhalen nog leven.  
 

Direct daarna informeerde men in mijn omgeving belangstellend of 
zo’n reis nog weer gepland zou kunnen worden om dan ook mee te 
gaan. 
Nou, dat kan. We zijn erin geslaagd de reis vast te leggen voor 
oktober 2025. En je bent natuurlijk van harte welkom om mee te 
gaan! De reis gaat door bij min. 20 deelnemers. We streven naar een 
max. groepsgrootte van 30. 

In de maand van zijn feestdag (4 
oktober) zijn we van 15 tot 20 
oktober in Assisi, de geboortestad 
van Franciscus. We bezoeken 
daarnaast dorpen en stadjes met 
de plekken die in zijn leven een 
belangrijke rol hebben gespeeld, 

waar hij woonde en leefde, waar hij bad en vastte, en waar de 
wonderen gebeurden: zoals o.a. Spoleto, La Verna, San Damiano, 
Gubbio, het eiland in het Lago di Trasimeno, Greccio, Rivotorto en 
Speco di S. Urbano. Dit alles in het prachtige Umbrië en Toscane. De 
precieze data zijn nog niet vastgelegd 
 

Met de bus zullen we vanuit ons hotel nabij Assisi rondrijden in deze 
misschien wel mooiste streek in Italië. 
 

De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal deze reis faciliteren. 
Zie: https://boeken.drietour.nl/italie/maatwerkreis-italie-o.l.v.-chris-
ketelaars-en-rob-mascini 
 

https://boeken.drietour.nl/italie/maatwerkreis-italie-o.l.v.-chris-ketelaars-en-rob-mascini
https://boeken.drietour.nl/italie/maatwerkreis-italie-o.l.v.-chris-ketelaars-en-rob-mascini
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Graag wijs ik u ook op het initiatief van de franciscaanse beweging 
die dit jaar van jubileum wandeltochten in ons eigen land organiseert: 
www.zonnelied-laudatosi.nl! 
 
Voor meer info kunt u terecht bij Chris Ketelaars 
(chrisketelaars45@gmail.com 06-40727716). 
 
Pastor-diaken Rob Mascini (Hoofddorp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERICHT VAN ROB MASCINI 
 
Beste parochianen.  
Deze zomer werd er bij mij een ernstige ziekte ontdekt. Eind 
november is in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis gelukkig alle 
kwaad weggehaald. Het was een flinke operatie en ik heb een paar 
maanden moeten revalideren. Maar het ziet er nu naar uit dat ik in 
februari weer kan voorgaan. Wat ben ik dankbaar dat mij dit vergund 
is! Dank ook aan de dokters en verpleegkundigen om hun wijsheid en 
hun kundigheid! En dank aan het thuisfront dat mij zo liefdevol heeft 
opgevangen en verzorgd! 
Maar ik wil ook heel bijzonder u allemaal bedanken. Want al die 
kaartjes, lieve groeten, al die gebeden en al die kaarsjes wat waren 
die belangrijk en wat hebben die me geholpen! Heel veel dank, en ik 
hoop iedereen weer gauw te ontmoeten! 
 
Pastor Rob Mascini 
 
 
  

http://www.zonnelied-laudatosi.nl/
mailto:chrisketelaars45@gmail.com
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EEN FIJN VERLICHT KERSTVERHAAL 
 
Op kerstavond hebben we naar een mooi 
kerstverhaal kunnen luisteren, waarbij de kinderen 
naast luisteren ook goed moesten opletten. Bij 
binnenkomst hadden ze allemaal een afbeelding 

van een ster, engel, stal of schaap met een waxine-lampje erachter 
gekregen. Zodra in het kerstverhaal een van deze figuren voorkwam, 
moesten de kinderen (en andere enthousiastelingen) het figuur met 
lampje omhoogsteken. Het werd een actief geheel hierdoor. Het was 
erg leuk om te zien hoe goed de kinderen mee hebben gedaan.  
 

Bij het kerstverhaal hadden we hulp van Lisa en Stan, die de teksten 
van Maria en de waard voorlazen. Dank beide voor het goede lezen!  

 

Het geheel werd muzikaal ondersteund door Joasia op de piano, 
dirigente Bianca en een klein gelegenheidskoor. Met slechts 1 keer 
45 minuten oefenen wisten ze gezellige kerstliedjes te zingen.  
 
Het was een heel fijn samenzijn! Dank aan allen die hieraan 
bijgedragen hebben. 
 

Kerstavond samenzijn gemist? Kijk hier het 
interactieve verhaal terug: 
https://www.youtube.com/live/6M3cOLRYcC4 
 
 
Groet, Maarten en Renate 
 
  

https://www.youtube.com/live/6M3cOLRYcC4
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ROOMSE SPREEKWOORDEN EN ZEGSWIJZEN 
 
Wij brengen u, de komende maanden, enige roomse spreekwoorden 
uit een oud boekje ter beschikking gesteld door een parochielid. 
 
 
IN DE KERK GEBOREN ZIJN. 
Als iemand de deur achter zich open laat. De kerk moet altijd open 
zijn, maar een goed verwarmde huiskamer liever niet. 
 
DE KOGEL IS DOOR DE KERK. 
Eindelijk, de loodzware beslissing is door de kerk! Het idee alleen al 
om met een kanon door het heiligste van alle gebouwen te schieten. 
 
HIJ IS VAN HET HOUTJE. 
Hij is rooms-katholiek. Ontleend aan het kruis van Christus. 
 
EEN PASTOOR HOORT LIEVER RITSELEN DAN KLINGELEN. 
Pastoor ontvangt liever veel en meer. Men zou bijna zeggen: Wie het 
kleine niet eert….. 
 
DE PASTOOR ZIJN HEMD. 
Zegt men als er een wit vel op de gekookte melk komt. 
 
ZWARTROK. 
Scheldwoord voor priester of pastoor, vaak niet zo vleiend. Het is 
afgeleid van de zwarte priestertoog, welke bisschoppen omwille van 
de herkenbaarheid van de priester graag willen terug zien. 
 
NOG ROOMSER DAN DE PAUS ZIJN. 
Op een overdreven manier scherpslijpen in zaken van de kerk, het 
geloof en de leer. 
 
ALLE WEGEN LEIDEN NAAR ROME. 
Alle wegen leiden naar hetzelfde doel.   
    
NvS 
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DANK 
 

Bedankt! Ik was verrast vanmorgen!! 
Er werd door Aard en Wil Bakker een boeketje gebracht 
voor mijn knieoperatie, wat heel goed gaat!! 
Hartelijk bedankt! 

 

Joke Zethof 
 
 

 
Vanmorgen kwam Theo uit de kerk met het 
altaarbloemetje, dat voor mij bleek te zijn. Na twee weken 
in het ziekenhuis gelegen te hebben en daarna een lange 

periode doorgemaakt te hebben, waarin alles tegenzat, lijkt het nu 
eindelijk weer de goede kant op te gaan, wat natuurlijk fijn is. Dat 
jullie aan mij denken en dit laten blijken door het mooie boeketje, is 
natuurlijk een aangename verrassing, waar ik jullie hartelijk voor wil 
bedanken. 
 

Christien Blom 
 
 
 

Met deze mail wil ik het Parochiebestuur hartelijk danken 
voor de Kerst-Nieuwjaarswens die vergezeld ging met een 
prachtige orchidee. 
 

Met vriendelijke groet, 
Agaath van Deursen 
 
 

 
Hartelijk dank voor de prachtige orchidee die bij thuiskomst 
mij verraste!  
Hij staat prachtig!! 

Groetjes en de beste wensen voor 2025. 
 

Tiny Springintveld-Baars 
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INITIATIEF ROZENKRANSGEBED 24UUR VOOR DE VREDE 
 
Vanuit Heiloo is er een initiatief gestart om 24 uur achter elkaar de 
rozenkrans te bidden voor de vrede. U kunt zich opgeven door op de 
website van OLV ter Nood de knop: “Jubeljaar” aan te klikken. U 
hoeft niet naar Heiloo, maar kan gewoon thuis of waar dan ook in 
gebed gaan. 
Groeten, Marlies:  cees_marlies@hotmail.com 
 
 
 
 
ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 

Van 20 januari tot 28 februari 2025 hopen 
onderstaande parochianen hun verjaardag te vieren. 
 
20-jan 90  jaar Mevr. W.J. van Es- Commandeur, 
21-jan 79  jaar Mevr. G.M.M. Doeswijk- Lambalk, 
21-jan 89  jaar Mevr. M.E. van der Jagt- Bus, 
21-jan 85  jaar Mevr. A.C. van der Geest- Straathof, 
25-jan 83  jaar Mevr. W.M. Blom- van Wees, 
26-jan 87  jaar Mevr. C.T. Blommestijn- Verbruggen, 
27-jan 84  jaar De heer J.P.M. 't Hoen, 
30-jan 87  jaar Mevr. G. Verhoef- Maarsseveen, 
2-feb 85  jaar Mevr. M.M. Tönis- Kraakman, 
2-feb 91  jaar Mevr. K.L. Rijken- Nio, 
2-feb 77  jaar De heer  G.J.N. van den Hoek, 
9-feb 84  jaar Mevr. J.E.M. van Velzen- Schuijt, 
15-feb 81  jaar De heer L.A. de Jong, 
19-feb 89  jaar Mevr. P.C.M. Ton- Vijverberg, 
20-feb 94  jaar De heer J.J. Volmer, 
21-feb 80  jaar De heer G.F.A. Böcker, 
22-feb 79  jaar Mevr. M.J. Köhler- Wilbers, 
23-feb 92  jaar Mevr. M.A. Koot- van Engen, 
24-feb 85  jaar Mevr. A.M.M. Verdel- de Jong, 
25-feb 89  jaar Mevr. G.F.C. de Groot- Hoogeveen, 
26-feb 81  jaar De heer J.A. Touw, 
28-feb 83  jaar Mevr. F. van der Laan- Donicie 
 
  

mailto:cees_marlies@hotmail.com


- 17 - 

 
 
VIERINGEN 

O.L. Vrouw van de Berg Karmel  
 
2e zondag door het jaar 

za 

zo 

zo 

18 jan 

19 jan 

19 jan 

16.30 

10.00 

11.00 

Kloosterhof 

Open Hofkerk 

Kudelstaart 

Viering vg. B. Dullens 

Start van de week van gebed. 

Familiezondag gezamenlijke 

schelpenviering in Kudelstaart 

zo 19 jan 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za  25 jan    16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
 
3e zondag door het jaar 

zo 26 jan 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv. klein koor 

   Intenties Frans Blommesteijn en  
Truus Blommesteijn- Gevers, 
Tonnie ’t Hoen- Weterings, 
Toon Könst en Corrie Könst- Jansen, 

    Frits Blommestijn, 

zo 26 jan 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za   1 feb 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
  

PAROCHIEAGENDA 
Van 18 januari tot en met 28 februari 2025 
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     

vr 24 jan 19.30 Bordspelavond  Parochiezaal St. Jan in de Kwakel. 
vr 31 jan 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering 
zo 

 

vr 

6 feb 

 

28 feb 

10.15 

 

20.00 

Parochiecentrum 

 

Zwarteweg 

Raakpunt 55+ 

“Met nieuwe ogen zien” 

Taizéviering 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.doreleiden.nl/images/Gemeente/avondmaal-02.jpg&imgrefurl=http://www.doreleiden.nl/gebeden/tafelgebed.asp&h=387&w=500&sz=24&hl=nl&start=1&tbnid=ljMPwvWzFLp5-M:&tbnh=101&tbnw=130&prev=/images?q%3Dbrood%2Ben%2Bwijn%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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4e zondag door het jaar 

zo   2 feb 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv. Karmelkoor 

   Intenties  To Overwater- Bakker, 
Thea Wijnen- Rootinck, 
Ko Kolk en Riet Kolk- Calis, 

   Jaargetij To Overwater- Bakker 

Na de viering bent u van harte 

uitgenodigd om achterin de kerk 

koffie/thee te drinken. 

zo 

wo 

  2 feb 

  5 feb 

14.00 

10.30 

Karmelkerk 

Karmelkerk 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

Eucharistieviering 

Na de viering bent u van harte 

uitgenodigd om achterin de kerk 

koffie/thee te drinken. 

za   8 feb 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
5e zondag door het jaar 

zo  9 feb 11.00  Kudelstaart 

 

Misintentie 

Familiezondag. 

Gezamenlijke eucharistieviering 

To Overwater- Bakker 

zo 

za 

  9 feb 

15 feb 

14.00 

16.30 

Karmelkerk 

Kloosterhof 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

Viering vg. B. Dullens 

 
6e zondag door het jaar 

zo 

 

     

16 feb 

 

 

 

  9.30 

 

 

    

Karmelkerk 

Intenties 

 

Jaargetij 

Eucharistieviering mmv Karmelkoor 

Riet Hoekman- van Geijlswijk. 

Annie de Jong- van den Bosch 

Riet Hoekman- van Geijlswijk 

zo 

za 

16 feb 

22 feb 

14.00 

16.30 

Karmelkerk 

Kloosterhof 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

Viering vg. B. Dullens 

     

 
7e zondag door het jaar  

zo 23 feb 9.30 Karmelkerk 

Intenties 

Eucharistieviering mmv Karmelkoor 

Truus Blommesteijn- Gevers, 

Tonnie ’t Hoen- Weterings 

Kees Zandvliet en Miny Zandvliet- 

Daggers 

zo 23 feb    Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
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VIERINGEN IN DE REGIO 

 
 

Kudelstaart   

zo 19 jan 11.00 Eucharistieviering Familiezondag 

zo 26 jan 11.00 Woord en gebed Parochianen 

zo   2feb 11.00 Eucharistieviering  

zo   9feb 11.00 Eucharistieviering Familiezondag 

zo 16feb 11.00 Eucharistieviering  

zo  23feb 11.00 Oecumene de Spil Dopgroep 

 

Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 19 jan 11.00 Eucharistieviering;   

zo 26 jan 11.00 Eucharistieviering   

zo   2 feb 11.00 Eucharistieviering  

zo   9 feb 11.00 Eucharistieviering Familiezondag 

zo 16 feb 11.00 Eucharistieviering  

zo 23 feb 11.00 Eucharistieviering  

 

De Kwakel  

zo 19 jan 09.30 Eucharistieviering  

zo 26 jan 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 

zo  2 feb 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 

zo  9 feb 09.30 Eucharistieviering  

zo 16feb 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 

zo 23feb 09.30 Eucharistieviering  

 

Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 19 jan 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 

zo 26 jan 09.30 Eucharistieviering  

zo  2 feb 09.30 Eucharistieviering  

zo  9 feb 09.30 n.n.b.  

zo 16feb 09.30 Eucharistieviering  

zo 23feb 09.30 Woord en communieviering  Elly van Rooden 
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